
Thema “hoopvol Kerk-zijn” 
 
We leven in een tijd die vraagt om nieuw licht, waar hoop soms ver te zoeken is. Als kerk mogen we 
een plek zijn waar dat licht wél schijnt. 
 
Draag het Licht 
Vermenigvuldig Licht met Licht, 
en er zal nog meer licht ontstaan. 
Kosmisch Licht zal er zijn. 
Licht dat geneest, Licht dat draagt, 
Licht dat kracht geeft. 
 
Geloof in het Licht 
en er zullen wonderen gebeuren 
Je leven zal verlicht worden 
Je zult lichter door het leven gaan. 
 
Reik een ieder een vonkje licht aan, 
en er zal een groot vuur van Licht ontstaan. 
Zo groot als de zee 
Zo enorm, niet voor een mens te bevatten. 
 
Al het duister zal verdwijnen, 
zodat ieder verlicht door het leven kan gaan 
 
Gespreksvraag (per tafel of buurman/vrouw):  
"Wat is voor jou een moment van 'hoop' geweest in onze gemeente het afgelopen half jaar?" 
 
Wij bidden om licht 
voor die wijde wereld 
En voor de plaats waarin wij wonen: 
nieuw licht, 
overal waar de stoppen van 
de hoop zijn doorgeslagen. 
Nieuw geloof, 
overal waar mensen zich terugtrekken 
en niet meer geloven 
dat de vrede 
het winnen zal 
op de oorlog. 
Nieuwe liefde, 
overal waar de aandacht 
oor elkaar is verflauwd. 
Nieuwe ogen, 
overal waar mensen het niet meer zien 
en op elkaar zijn uitgekeken. 
Wij bidden om licht, 
overal waar duister en dood 
het leven hebben aangevreten, 
van het grote moorden 
tot het kleine handgemeen, 
van de grote honger 



tot ieders eenzaamheid, 
van het grote wantrouwen 
tot ieders gebrek aan mededogen. 
Wij bidden om licht 
wij bidden om Christus, 
de nieuwe mens: 
dat hij opstaat 
in ieder van ons 
en in die ene wereld 
van ons samen. 
Armen! 
 


